
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beste ouders en verzorgers,           nieuwsbrief 4; 14-11-2025  

De gezellige en sfeervolle periode van december staat voor de deur en dat is al goed te 
merken in de school. De dames die de school regelmatig versieren hebben vandaag alle 
Sintversiering opgehangen. Ook bij de kleuters is al een echt sinterklaashuis gekomen en 
volgende week werken zij ook over dit thema. Bij de bovenbouw worden vandaag de lootjes 
getrokken zodat er voldoende tijd is om een cadeautje te kopen en dit leuk in te pakken. 
Daarnaast zijn de voorbereidingen voor het Kerstfeest ook al in volle gang, vanaf volgende 
week worden de liederen al geoefend en ook de kerstmusical in de bovenbouw wordt 
geoefend. 
Afgelopen week hadden we de workshops en dat was weer een groot succes! Kijkend naar 
alle foto’s in Parro krijgt u daar een goed beeld van. Ook het schoolontbijt gisteren is prima 
verlopen dankzij de tomeloze inzet van de ouderraad. Naast al deze activiteiten zijn we ook 
gewoon bezig met ons werk in de groepen en dat geeft een fijne structuur. 
Komende week zijn de podiumvoorstellingen, altijd weer een feestje. En zo zijn we lekker bezig 
samen met de kinderen, naast het harde werken maken we veel plezier met elkaar! 
Ik wens u veel leesplezier met deze nieuwsbrief. 
 
 
Bijbelverhalen 
De verhalen over Jozef zijn nu aan de beurt. Hij staat ook wel bekend als de ‘dromenkoning’. 
In die dromen zag hij hoe hij de meerdere werd van zijn 11 broers en zelfs van zijn ouders. Als 
hij dat vertelt aan hen worden ze erg boos. Hij wordt door zijn broers gepakt en verkocht aan 
slavenhandelaren die naar Egypte gingen. Daar is hij op een gegeven moment zelfs in de 
gevangenis beland en zijn dromen lijken wel in duigen te liggen. 
Maar dan laat God merken dat Hij Jozef niet vergeet. Ook in de gevangenis mag hij dromen 
uitleggen en uiteindelijk verschijnt hij voor de machtige farao om ook voor hem zijn dromen uit 
te leggen. God had een plan met zijn leven, alleen moest Jozef heel lang geduld hebben 
totdat die plannen uitkwamen. Na vele jaren werd Jozef zelfs de onderkoning van Egypte en 
in die hoedanigheid kon hij zorgen voor redding van 
zijn volk.  
 
Zo werkt God nu eenmaal, wij zien vaak de slordige 
achterkant van iets, maar God maakt een schitterend 
plan aan de voorkant. Daar mogen en moeten we op 
blijven vertrouwen, juist als het soms tegenzit.  
 



 
Zending - saldo € 133,42 
Dank voor alle goede gaven! Iedere dinsdag mogen de kinderen geld meenemen, maar u 
kunt eventueel ook via de bank overmaken, hier de gegevens: 
IBAN: NL52 ABNA 0598 3696 35  CBS Juliana Leerdam  o.v.v. zending     
Dank voor alle goede gaven! 
 
 
Lief en leed 
In de herfstvakantie is de opa van Silas (gr 7) overleden. We condoleren dit gezin met het 
verlies en wensen hen kracht en troost toe van onze Vader in de hemel. 
 
Zoals al eerder gemeld zijn bij juf Liza en juf Jansje twee dochters geboren. Nynke is 
de dochter van juf Liza en is geboren op 17-10, Lot is de dochter van juf Jansje en is 
geboren op 27-10. Bij gymmeester Nick is op 29-10 zoon Mats geboren. Wij feliciteren 
alle gezinnen met deze geboortes en wensen hen veel vreugde en Gods zegen toe. 
 
 
Beleid rondom verjaardagen 
Het is goed om af en toe sommige afspraken weer voor het voetlicht te halen, zeker voor de 
nieuwe ouders van de school. Vandaag de afspraken die we hebben rondom verjaardagen. 
Bij een verjaardag van een kind is het gebruikelijk dat er getrakteerd mag worden in de eigen 
groep. We stimuleren altijd een gezonde traktatie waarbij we echt een grens trekken bij 
complete snoepzakken met cadeautjes. Houd het alstublieft klein en leuk, het gaat om het 
gebaar. De jarige mag uit de schatkist bij juf Caroline een cadeautje uitzoeken, dat is altijd 
een feestje! 
 
Verder worden er vaak thuis kinderfeestjes gegeven, superleuk natuurlijk. Uitnodigingen 
daarvoor mogen niet in de school uitgedeeld worden maar buiten het hek. Dit voorkomt dat 
kinderen zich buitengesloten voelen als er openlijk allerlei uitnodigingen rondgaan. 
 
Verder wil ik u een mooie gedachte meegeven die wij ontvingen via een 
ouder en die ook besproken is binnen de MR: denkt u bij uitnodigingen 
uitdelen ook eens aan kinderen die (bijna) nooit uitgenodigd worden voor 
een feestje. Hoe mooi zou het zijn als ook zij eens een kaartje krijgen met een 
uitnodiging daarvoor, wat een vreugde kan dat geven!  
Vanwege de privacy mogen wij geen namen doorgeven van kinderen die 
dit betreft, maar weet dat die kinderen er echt zijn! Vraag maar eens aan uw 
eigen kind, vaak weten zij feilloos te benoemen welke kinderen dat zijn. 
 
 
 
Podiumvoorstellingen - maandag 17 en donderdag 20 november 
Maandag 17-11 zijn aan de beurt: groep 2, 3, 4 en 6 
Donderdag 20-11 zijn aan de beurt: groep 1, 5, 7 en 8. 
U bent van harte welkom om hiervan mee te genieten in de hal van de 
school. Aanvang is 13.50 uur en het duurt tot ongeveer 14.20 uur.  
De deur bij de hoofdingang gaat om 13.45 uur open. 
 
 

 
Juliana in Bedrijf 
Van 10.15 – 11.45 uur bent u van harte welkom om zomaar binnen te lopen 
en een poosje in de klas een les mee te volgen. Wij gaan gewoon door met 
onze lessen, dan ziet u ook echt hoe wij ‘in bedrijf’ zijn.  
De eerste keer zal zijn op donderdag 27 november. 
 

 
 
 



 
Sinterklaas 
Met de  aankomst van Sinterklaas in het land, begint ook op school het feest 
vorm te krijgen. Het sintjournaal wordt alleen in groep 2 teruggekeken, de 
lootjes zijn vandaag getrokken in groep 5 t/m 8 en de kleuters gaan vanaf 
aankomende week werken aan dit thema.  
De kinderen van groep 1 t/m 4 mogen op donderdag 27-11 hun schoen 
meenemen. Misschien zit er dan wel iets in op vrijdag 28-11.  
 
Vrijdag 5-12 hoopt Sinterklaas ook op school te komen en zal dan met de kinderen van groep 
1 t/m 4 een gezellig feest hebben in de hal. Vanaf groep 5 is er die morgen alle aandacht 
voor de surprises en gedichten die de kinderen (samen met u) hebben gemaakt. 
Alle kinderen zijn die dag om 12.00 uur vrij.  
 

 
Kerstviering
Het duurt nog 5 weken, maar ik geef u vast de datum en tijd door 
van onze kerstviering. 
Donderdag 18 december in de Pauluskerk, van 19.00 – 20.10 uur. 
Jonge kinderen onder de 4 jaar kunt u niet meenemen, zorgt u 
alvast voor oppas? 
 

 
Verjaardagen november
15  Jessie   groep 2  
15  Sophie  groep 6  
16  Naomi  groep 8  
18  Evi   groep 3  
18  Sophie  groep 3  
28  Yuna-Eliz  groep 3  
28  Lev   groep 6 
 
Verjaardagen december 
  1  Hessel  groep 3  

  2  Liz   groep 6  
  2  Winston  groep 6  
  8  Boaz   groep 5  
20  Rosalie  groep 7  
22  Ayden  groep 8  
26  Simon   groep 6  
28  Siebe   groep 1  
29  Thimo   groep 5  
30  Jaïri   groep 3  
31  Willem  groep 5 

Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd! 
 

 
 

Agenda  
 
maandag 17 november: Podiumvoorstelling groep 2, 3, 4 en 6 
donderdag 20 november: Podiumvoorstelling groep 1, 5, 7, 8 
woensdag 26 november: Extra studiedag groep 1 en 2 
donderdag 27 november: Juliana in Bedrijf, 10.15 – 11.45 uur 
vrijdag 5 december: viering Sinterklaas, iedereen om 12.00 uur vrijdag 
donderdag 18 december: Kerstviering in de Pauluskerk, 19.00 uur 
 
ma 22-12 t/m vrij 02-01: KERSTVAKANTIE 

 
            maandag 5 januari: 1e schooldag nieuwe jaar 
  
 donderdag 8 december: Studiemiddag, alle kinderen vrij vanaf 12.00 uur 
  

 
Hartelijke groet, mede namens alle collega’s, 
Caroline van Reenen - directeur 

 
 
 


