
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beste ouders en verzorgers,                  nieuwsbrief 8;   12-01-2024  
Ook op deze plaats wil ik u allen een goed, gezond en gezegend nieuwjaar toewensen. Dat 
we er met elkaar voor zorgen dat onze kinderen met plezier naar school mogen gaan! 
Het was fijn om velen van u te ontmoeten tijdens de nieuwjaars inloop. Over twee weken is er 
weer een ‘kijkje in de klas’ in de groepen 3-8. Ook dan kunt u even binnenlopen en een 
praatje maken met de leerkracht. Zo houden we samen een warm contact in het belang van 
de kinderen. 
Wij zijn weer heerlijk begonnen deze week, we merken dat de rust na de decemberdrukte 
terug is gekeerd en de sfeer in de groepen is fijn. We hebben nu een periode van 6 weken tot 
aan de voorjaarsvakantie waarin de halfjaarlijkse toets periode van cito plaatsvindt in de 
groepen 3-8. Daarna worden de rapporten gemaakt voor alle groepen en aansluitend vinden 
de oudergesprekken plaats.  
 
Het was deze week direct echt winter met een flinke koude wind daarbij. Goed om te zien dat 
de kinderen lekker warm ingepakt dan naar school komen. Dat geeft wel weer heel veel 
rondzwervende sjaals, handschoenen en mutsen. Wilt u zelf ook elke dag even kijken of uw 
kind alles weer mee terug heeft genomen? Anders kunnen we op school een winkeltje 
beginnen met alle gevonden spullen. 
Ik wens u veel leesplezier met deze eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar!  
 
 
Bijbelverhalen 
Na de Kerstverhalen gaan we verder met wat er daarna gebeurde. Eén van die verhalen 
gaat over Jezus wanneer Hij 12 jaar oud is. Een herkenbare leeftijd voor de basisschool, velen 
van u hebben kinderen rondom die leeftijd. Jezus was met Zijn ouders naar Jeruzalem gegaan 
vanwege het Paasfeest en op de terugreis wordt Jezus gemist.  
 
Nadat zijn ouders 3 dagen hebben gezocht en weer 
zijn teruggegaan naar Jeruzalem, vinden ze Hem in 
gesprek met de geleerden. In eerste instantie reageert 
Maria een beetje boos op Hem, maar dan zegt Jezus 
dat Hij bezig moet zijn met de dingen van Zijn hemelse 
Vader. Zijn ouders begrijpen dat nog niet maar gaan er 
niet tegenin. Jezus gehoorzaamt zijn ouders en gaat 
weer mee terug naar huis waar hij verder opgroeit en 
waarschijnlijk het timmermansvak van vader Jozef leert. 
 
Hoe herkenbaar is deze situatie. Wij maken als ouders 
ons soms/vaak ongerust over onze kinderen, zeker als 



ze wat ouder worden: waar zijn ze, met wie gaan ze om, doen ze wel voorzichtig etc. Als ze 
dan weer thuis zijn kunnen we zomaar in boosheid reageren, terwijl we eigenlijk alleen maar 
bezorgd zijn. Belangrijk is dan dat je samen in gesprek bent, dat je naar elkaar luistert. Dat zien 
we bij Maria en bij Jezus. Ze luisteren naar elkaar zonder tegen elkaar in te gaan. Laten ook wij 
dat iedere dag weer proberen om zo in liefde onze kinderen voor te gaan! Ik kwam een mooi 
artikel tegen uit het magazine van KWINK, onze methode voor sociaal-emotioneel leren dat 
prima hierop aansluit. Ik deel dat graag met u. 
 
 
 

 
                          Tea Adema, trainer en eigenaar  
Opleiding tot kinder- en opvoedcoach 
 

Een wijze ouder worden, mij is dat nog steeds niet gelukt. Het komt vaker voor dat ik ‘los’ ga met 
het ventileren van mijn mening. Op een dag kwam ik deze prachtige uitspraak van Nelson 
Mandela tegen: ‘Wees de laatste die spreekt.’ Zucht... oh, wat is dit waar én moeilijk.  
Want zeg nou eerlijk: jij weet het toch altijd beter? 
 
Je hebt allemaal zo je eigen waarheden: je puber moet eerst zijn huiswerk maken voor hij chilt, die 
juf ziet het echt verkeerd… De valkuil is dat wij weten hoe het werkt en moet. Je wilt laten weten 
wat het beste is en hoe de ander het moet aanpakken. Strikt genomen is dat niet altijd de beste 
aanpak, omdat die voorbijgaat aan wat de ander belangrijk vindt en aan wie hij is.  
 
Wat zien ze jou doen?  
Laten we vaststellen dat we in het dagelijks leven allemaal maar wat aanrommelen. Tenslotte kun 
je niet de hele dag op scherp staan. Tel maar eens op hoeveel beslissingen je in een uur moet 
nemen en hoe vaak je op de automatische piloot reageert. Je bent in die alledaagse 
beslommeringen vaak onbewust een voorbeeld voor de kinderen om je heen: hoe eerlijk geef je 
antwoord op een vraag als ‘Wat vind je ervan?’ Met andere woorden: wat ziet je kind van jouw 
doen? Want wat je doet, heeft meer impact dan wat je zegt en als dat niet in lijn is met elkaar, 
word je ongeloofwaardig.  
 
Wijsheid bij spannende momenten  
We reageren vaak te snel als er angsten om de hoek komen. Wat gebeurt er met je als je kind 
besluit te stoppen met zijn opleiding? Hoe reageer je als je kind met een in jouw ogen fout vriendje 
thuiskomt? Spannende momenten die vragen om bezinning en wijsheid. Waarbij het wijs is om 
eerst te onderzoeken wat er in jouzelf getriggerd wordt én wat het verlangen van het kind of de 
ander is. Het vereist de nodige ervaring, communicatievaardigheden en zelfkennis om je mening 
en je kennis, die groter is dan van het kind of de ander, op een wijze manier te delen.  
 
De laatste die spreekt  
Stel je voor dat je in je gezin de laatste bent die spreekt, wat zou er dan veranderen? Zou iedereen 
zich gehoord voelen en daarom gemotiveerd zijn om jouw deskundigheid en leiderschap als 
ouder te accepteren? De moeite waard om te onderzoeken. Toch? 
 
 
Zending     totaal € 1.715,35 
Mede door de kerstcollecte is het bedrag enorm gestegen, fantastisch! 
Na aftrek van de kosten van ons sponsorkind, is er het prachtige bedrag 
van ruim € 1.300,00 voor ‘Kinderen in Oekraïne’. Wij zullen al een flink deel 
nu overmaken, aangezien het nu hard nodig is in de winter. Maar we 
blijven doorsparen omdat hulp aan deze kinderen nodig blijft. 
 
U kunt elke dinsdag geld meegeven aan uw kind (dat is leuk voor hen, ze 
merken dat we daadwerkelijk met elkaar sparen) of u kunt een bedrag 
ineens overmaken. 
IBAN: NL52 ABNA 0598 3696 35  CBS Juliana Leerdam  o.v.v. zending    
 
 



Geboren 
In het gezin van juf Annette (onze IB’er) is op maandag 8 januari een dochter en zusje 
geboren. Zij heet Aimée. Alles is goed met moeder en dochter. Wij feliciteren hen van harte 
en wensen hen Gods zegen toe! 
 
Welkom 
Het was een goede gewoonte om nieuwe leerlingen (en hun ouders) ook in de 
nieuwsbrief welkom te heten. Dat is de laatste maanden erbij ingeschoten door 
allerlei omstandigheden. Toch wil ik dat graag op deze plek alsnog doen. 
In groep 1 zijn ingestroomd: 
Milan, Mia, Janne, Juda, Noah, Ruben, Fien, Sophie, Evi, Yuna-Eliz, Jaïri 
Allemaal van harte welkom op school en ik wens jullie een heel fijne tijd toe! 
 
 
Wijziging datum oudergesprekken 
Eén datum voor de gesprekken n.a.v. de rapporten hebben we aangepast. We vonden het 
toch fijner om alle gesprekken vóór de voorjaarsvakantie afgerond te hebben. Alle kinderen 
ontvangen hun rapport een dag eerder dan gepland, namelijk op dinsdag 13 februari.  
Op maandag 12 februari ’s middags gaan de rapporten digitaal al open, zodat u daarin een 
kijkje kunt nemen. De data voor de gesprekken zijn nu: 
Dinsdag 13 februari (nieuw) en do 15 februari (al gepland). Noteert u deze vast in uw agenda. 
Eind januari kunt u via Parro uw voorkeur intekenen. Daarover krijgt u nog bericht. 
 
 
Groep 8 op het Heerenlanden 
Afgelopen dinsdag ging groep 8 voor de 2e 
keer naar het Heerenlanden voor lessen in  
Science en Programmeren. Net zoals de vorige 
keer ging de ene helft  in het laboratorium aan 
de slag met testen wat de pH waarde is van 
vloeistoffen en tekende ze daarna met zure en 
basische vloeistoffen. De andere helft ging aan 
de slag met de 'basisbeginselen' van 
programmeren op de laptop.  
Enkele kinderen uit de tweede groep mochten ook even vliegen met een 
drone. Het was weer een geslaagde ochtend. 
 
 
Groep 7 naar I_open: Technieklab 
Techniek is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Helaas komen nog steeds te 
weinig jongeren in aanraking met technologie, en blijft de keuze voor technische vakgebieden 
achter bij wat de maatschappij en de arbeidsmarkt nodig hebben. Daarom is het van belang 
om te laten zien hoe snel technologie zich ontwikkelt en hoe hard we technici nodig hebben. 
We willen techniek onder de aandacht brengen op een manier die aansluit bij de 
belevingswereld van leerlingen. Ontdek je talenten door te doen, zien en te beleven! De 
leerlingen volgen op 1 dag vier verschillende workshops. Regionale bedrijven verzorgen de 
workshops, zij laten hiermee leerlingen zien en ervaren hoe leuk/veelzijdig techniek is. 
 
 
Muziekproject groep 4 
Deze week is meester Bart van de Bazuin weer gestart met het muziek 
project in groep 4. Tien weken lang zal hij de groep veel liedjes leren en 
hen leren spelen op instrumenten. Dat project wordt weer afgesloten 
met een concert voor de ouders. Het klonk al heel gezellig in de gang! 
 
 
 
 



Project ‘Landen’  
Een week na de voorjaarsvakantie start ons project met als thema 
‘Landen’. Iedere groep kiest een bepaald land uit en gaat daar 
een kleine twee weken heel veel over leren op allerlei manieren.  
 
We zijn bezig met het regelen van workshops voor in de 
projectweek. We zoeken nog ouders met talent, denk aan: koken, 
pottenbakken, dansen, stopmotion, proefjes, timmeren of een 
vreemde taal aanleren. We houden de workshops op dinsdag 12 
maart en donderdag 14 maart van ongeveer 13:00 tot 14:15.  
Heeft u tijd, meldt u zich dan zo snel mogelijk aan. 
Het project wordt afgesloten met een gezellige ‘kijkavond’ voor 
iedereen. Donderdag 14 maart van 18.30 – 19.30 uur. Welkom! 

Verjaardagen januari 
  1 Robert     groep 7  
  2 Lucas  groep 8  
  4 Jason  groep 6  
  5 Fenna  groep 6  
  5 Eliana  groep 4  
  5 Micha  groep 8  
  7 Anton  groep 7  
  8 Walodia  groep 6  
  8 Hidde  groep 1  
11 Julia  groep 7  

13 Jette  groep 6  
15 Mady  groep 7  
16 Amélie  groep 6  
17 Evie  groep 3  
17 Anne  groep 6  
19 Danée  groep 8  
22 Daan  groep 4  
24 Rowan  groep 3  
24 Manuel  groep 7  
29 Antoni  groep 8  
30 Vera  groep 2  
31 Hannah  groep 5

Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd! 
 

 
 
 
                       Agenda  
         ma 22-01 en woe 24-01:  ‘Kijkje in de klas’ groep 3-8  
  vrij 26-01 en ma 29-01:  extra lesvrije dag groep 1 en 2          
        vrij 09-02 en ma 12-02:  lesvrije dag groep 1-8 
        dinsdag 13 februari:   1e rapport mee 
        di 13-02 en do 15-02:  oudergesprekken 
   
                Voorjaarsvakantie: ma 19 februari t/m vrijdag 23 februari 
 
        maandag 4 maart:   start project ‘Landen’ 
  donderdag 14 maart:  afsluiting project ‘Landen’ 18.30 uur 
 
  Vrijdag 15 maart:  Studiedag – alle leerlingen vrij 
 
  Donderdag 28 maart:  Paasviering + lunch 
   

Vrij 29-3 t/m ma 1-4:  Pasen 
 
Hartelijke groet,  

           Caroline van Reenen 
           

 
 
 


