
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beste ouders,                             nieuwsbrief 7;   21-12-2023 
Op het moment dat ik dit schrijf is groep 8 bezig prachtige kerststukjes te maken in de bakjes 
die groep 2 heeft gemaakt. Heerlijke kerstgeuren trekken zo door de school. Morgenochtend 
worden deze bakjes overhandigd aan onze bovenburen. 
Vanmorgen hebben we met groep 6 kerstliederen gezongen in Lingesteyn. Hartverwarmend 
om te zien hoe veel bewoners die oude kerstliederen meezingen met de kinderen. De 
kinderen werden warm onthaald en ook getrakteerd. En zo is het bijna vakantie. Morgen nog 
een halve dag en om 12.00 uur is de hele school vrij.  
 
 
Zending     totaal € 1.673,55 
Door de prachtige opbrengst van de kerstcollecte van € 1.068,56 is het totaalbedrag enorm 
gestegen. Nogmaals allen heel hartelijk dank! 
 
Afscheid en welkom 
Vandaag neemt Yorick (gr. 3) afscheid van onze school vanwege verhuizing naar Hattem. We 
wensen het gezin alle goeds toe in hun nieuwe omgeving. 
Sinds 2 weken zijn de broertjes Evan (gr. 4) en Antoon (gr. 2) bij ons op school. Voor hen een 
hele omschakeling van omgeving. We hopen dat zij spoedig gewend zullen zijn bij ons. 

Samen hand in hand, staan wij met elkaar. 
Willen wij U danken voor het oude jaar. 
Wat er komt en gaat, U blijft altijd, Heer, 
als een goede Vader, elke morgen weer. 

 
Samen aan Uw hand durven wij het aan. 
Uit het oude jaar, Heer, in het nieuwe gaan. 
Samen hand in hand, zingend met elkaar 

            Bidden wij U Vader, zegen ons dit jaar.
    
            Ik wens U Gods zegen voor 2024 
                             Mede namens het hele team,   

                                                                                             Caroline van Reenen



 


