
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beste ouders en verzorgers,                  nieuwsbrief 3;   29-09-2023  
Wat een intense dagen hebben we achter ons liggen. Het overlijden van Milan heeft ons diep 
geraakt en het zette de wereld even helemaal stil. In alle groepen is veel aandacht en ruimte 
gegeven voor het verdriet en de verwerking daarvan. Samen hebben we gehuild en veel 
herinneringen opgehaald. De stilteplek in de hal is enorm druk bezocht geweest tot vandaag 
aan toe. Daar konden de kinderen een tekening of een boodschap schrijven voor/over Milan 
en alle hartjes en dolfijntjes zijn opgeplakt op grote vellen.  
Afgelopen dinsdag was het afscheid en de begrafenis. Samen met groep 5 en hun ouders en 
het voltallige team waren wij daarbij aanwezig. Het was mooi om voor Milan en zijn ouders 
een bijdrage te leveren door het zingen van ‘De Heer is mijn Herder’. Daaruit spreekt de hoop 
die wij mogen hebben. 
Damaris heeft ook een mooi gedicht voorgedragen en dat wil ik graag met u delen. 
 

 
Dag lieve Milan, 
 
Vandaag nemen we afscheid 
het doet ons veel verdriet. 
Konden we jou maar bij ons houden 
een lege plek willen we niet. 
 
Geen geschater en geen grapjes 
niet jouw stem meer in ons oor. 
De kapstok met één haakje leeg 
we gaan je heel erg missen hoor. 
 
Waar jij nu bent, daar is geen ziekte, 
geen pijn en ook geen tranen meer. 
Je bent er liefdevol ontvangen 
in de armen van de Heer. 
 
Dat alleen troost ons een beetje 
geeft een lichtje in de nacht. 
Het afscheid is niet echt voor altijd 
omdat jij boven op ons wacht. 
                             
Tot ziens, lieve Milan

 



We gaan weer verder… 
En dan moeten we de knop weer omzetten en gaan we weer door met het normale 
schoolleven. Dat is ook goed voor de kinderen en voor ons allemaal. Niet dat we Milan 
vergeten, maar we gaan leren omgaan met dit verlies. En dat zal tijd kosten.  
 
 
Lief en leed 
Gisteren is onverwacht de oma van Ruben (7) en Julian (4) overleden.  
Wij condoleren de familie van harte met dit verlies. 
Aankomende maandag wordt Milou (gr. 7) geopereerd aan haar knie. We 
wensen haar veel sterkte toe en hopen dat ze spoedig mag herstellen. 
Ook blijven we bij voortduur denken aan en bidden voor juf Gea die al vele 
maanden thuis is vanwege ziekte.  
 
 
Ouder vertelgesprekken 
Inmiddels is de inschrijving gestart voor deze gesprekken. Ouders met meer kinderen op 
school konden gisteren al inschrijven, ouders met één kind op school kunnen vanaf 
vanmiddag 17.00 uur inschrijven. De inschrijving staat open tot maandag 2 oktober. Ouders 
die niet ingeschreven hebben worden door ons ingedeeld.  
We verwachten alle ouders op de gesprekken en vanaf groep 5 mogen de kinderen mee 
naar dit gesprek. De keuze is daarbij aan u als ouders. 
Gisteren hebben alle kinderen een formulier meegekregen met enkele vragen voor u over uw 
kind. We vinden het fijn als u die ingevulde formulieren uiterlijk aanstaande maandag 2 
oktober weer inlevert. Dan kan de leerkracht zich goed voorbereiden op het gesprek. 
 
 
Kinderboekenweek 
Het thema dit jaar is ‘Bij mij thuis’. Een thema dat voor iedereen weer anders is maar ook weer 
veel gezamenlijks heeft. We hebben vanwege de omstandigheden ervoor gekozen dit jaar 
de opening niet groots te doen met de hele school, maar klein in de eigen groep.  
Neemt niet weg dat we veel aandacht zullen 
besteden aan lezen en vooral aan leesplezier. 
In groep 8 zal een voorleeswedstrijd worden 
gehouden en de winnaar daarvan zal 
meedoen met de regionale wedstrijd.  
Op donderdag 12 oktober houden we onze 
traditionele kinderboekenmarkt. Kinderen 
mogen dan hun eigen boeken verkopen en de 
opbrengst is voor hen zelf.         Tijd: 14.00 – 15.00 uur. Allen hartelijk welkom! 
 
 
Dag van de leraar 
Op donderdag 5 oktober is de landelijke Dag van de leraar’. Alle leerkrachten op alle scholen 
worden dan even in het zonnetje gezet door leerlingen en ouders. Op onze school is het een 
goede gewoonte dat de klascontactouders met u afstemmen wat de bedoeling is. Dat doen 
zij via Parro. Het gaat met name om het gebaar, niet om de grootte van een geschenk. 
 
 
Nieuws vanuit de MR 
Eind mei heeft u in nieuwsbrief 14 kunnen lezen dat de zittingsperiode van MR lid Cristiaan 
Mandemakers (vader van Amélie uit groep 6) afloopt in september 2023. Hij heeft 
aangegeven zich herkiesbaar te willen stellen voor een nieuwe periode van 3 jaar.   
We hebben in de nieuwsbrief een oproep gedaan voor tegenkandidaten. Er hebben zich 
geen tegenkandidaten gemeld en dit betekent dat Cristiaan opnieuw gekozen is voor een 
zittingsperiode van 3 jaar. Wij zijn hem dankbaar dat hij zijn kennis en kunde blijvend wil 
inzetten in het belang van de school. 
 



Verjaardagen september
  2  Jorn   groep 2  
  7  Sofie   groep 3  
  8  Luxx   groep 3  
  8  Jill   groep 6  
11  Sem   groep 8  
14  Angelina  groep 4  
17  Rosalie  groep 3  
17  Lizzy   groep 5  

20  David   groep 7  
23  Xem   groep 8  
24  Tabitha  groep 7  
25  Lisa   groep 3  
25  Sifra   groep 7  
28  Elise   groep 8  
28  Chloe   groep 4  
30  Mila   groep 5 

 
Verjaardagen oktober
  1  Nynke  groep 6  
  7  Job   groep 6  
  8  Ruan   groep 6  
  8  Flynn   groep 7  
14  Fernando  groep 3  
14  Anne   groep 5  
16  Cato   groep 8  

16  Nathan  groep 8  
17  Zem   groep 6  
20  Hannah  groep 6  
27  Esmée  groep 2  
29  Dylan   groep 6  
31  Puck   groep 8 

                                   Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd! 
 
 
 
 
                     Agenda  
 
          do 05/10 en ma 09/10: ouder-vertel-gesprekken 

         do 12 oktober:   Kinderboekenmarkt 14.00 – 15.00 uur 
 
       ma 16-10 t/m vrij 20-10: HERFSTVAKANTIE 
 
         woensdag 1 november: Dankdag  

          woensdag 8 november: schoolontbijt 
         do 09/11 en di 14/11:  podiumvoorstelling 
 
       ma 20 november: Studiedag  
 

                  
 
 

Hartelijke groet,  
           Caroline van Reenen 
          directeur 


