
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Beste ouders,        nieuwsbrief 11;   17-03-2023  
Momenteel zijn we volop bezig met ons project ‘Ontdek je Talent!’. Gisteren hebben we een 
prachtige dag gehad met de vele workshops die gegeven zijn. Je zag de kinderen heerlijk 
genieten van de nieuwe uitdagingen en het onderzoekend leren. Bijvoorbeeld bij groep 
1,2 en 3 waren ze bezig met proefjes rondom kleuren: kun je voorspellen welke kleur het gaat 
worden als je andere kleuren gaat mengen. In het fotoalbum kunt u ook nog meegenieten 
van deze dag. En niet te vergeten natuurlijk de presentatieavond volgende week donderdag, 
dan kunt u de vele talenten van de kinderen komen bewonderen. 
Vandaag heeft groep 8 pannenkoeken gebakken voor de bewoners in 
Lingesteyn. We doen dat ieder jaar tijdens de Nationale Pannenkoek dag 
en het is elke keer een feestje. Naast het bakken (en opeten) van de 
pannenkoeken doen de kinderen ook allemaal spelletjes samen met de 
bewoners. Het is belangrijk om zo te beseffen dat wij niet alleen zijn op 
deze wereld, dat we ook moeten en mogen omzien naar anderen om ons 
heen. Verder leest u in deze nieuwsbrief meer informatie over komende 
activiteiten. Ik wens u veel leesplezier toe! 
  
 
Bijbelverhalen 
Over 3 weken is het weer Pasen en de weken daaraan vooraf noemen we de Lijdensweken. 
We denken dan aan de weg die Jezus is gegaan om uiteindelijk Zijn leven te geven voor ons 
aan het kruis. Deze verhalen beginnen altijd met het verhaal van de intocht in Jeruzalem. 
Jezus rijdt op een ezel naar de stad en vele mensen staan te juichen langs de kant van de 
weg en zwaaien met palmtakken. De algemene verwachting is dat Hij naar Jeruzalem gaat 

om daar de Romeinen te verjagen en zelf koning te 
worden. Maar dat is niet het geval.  
Hij gaat erheen om Zich gevangen te laten nemen en 
uiteindelijk ter dood te laten brengen. Jezus wist wat 
Hem te wachten stond en toch ging Hij die weg.  
Voor ons wilde Hij de straf gaan dragen die wij 
verdiend hebben. Wij kunnen het niet goed maken 
met God, onze schuld is vele malen te groot. Maar 
Jezus heeft alle straf gedragen voor ons!  
En ieder die dat gelooft zal genade ontvangen en 
voor eeuwig bij Hem mogen zijn. Dat is de rijke 
boodschap van het evangelie die wij doorgeven aan 
de kinderen op school.  
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Lief en leed 
Het gaat nog steeds best goed met Milan. Deze week heeft hij weer een scan ondergaan en 
vooralsnog zijn de uitslagen gunstig. Neemt niet weg dat de spanning onverminderd 
aanwezig blijft hoe het verder zal gaan. Als gezin hebben ze genoten van hun vakantie op 
Curaçao en nu is hij gelukkig weer op school. We blijven bij voortduur biddend om dit gezin 
heen staan. 
Silas (gr. 4) heeft in de voorjaarsvakantie zijn been gebroken en zit nu tot zijn heup in het gips. 
Hij wordt al heel handig in het sturen met zijn rolstoel en iedereen in de groep wil hem graag 
helpen. Over een paar weken is de verwachting dat het gips er weer af mag. 
 
 
 

Project 
Neemt u eens een kijkje in het fotoalbum en geniet van al die foto’s 
van kinderen die genieten van de workshops.  
Aankomende dinsdag is de tweede ronde, dan kunnen de kinderen 
weer een andere workshop volgen. Zo ontdekken ze meer en meer 

wat hun talenten zijn! Op donderdag 23 maart is er een kijkavond voor 
iedereen van 18.30 – 19.30 uur in de school. Kinderen zullen dan hun 
talenten laten zien op verschillende manieren.  
Koffie/thee/fris/lekkers staat voor iedereen klaar! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proefjes met kleuren                                     handletteren                                                   timmeren 
  
 
 
Schoolvoetbal 

Vanaf woensdag 22 maart gaat het schoolvoetbaltoernooi weer 
beginnen. Onze school doet met zelfs 9 teams mee! En wat heel 
bijzonder is: zij zullen als eersten in ons splinternieuwe schoolshirt 
voetballen. Hieronder ziet u welke groepen wanneer en waar 
moeten voetballen: 
- woensdag 22 maart: groepen 5 en 6 bij LRC 
- woensdag 29 maart: meisjes groep 6/7 bij Leerdam Sport 
- woensdag 5 april: groepen 7 en 8 bij LRC 
 

Als u of uw kind komt aanmoedigen is dat enorm gezellig. Denk er wel aan dat er bij LRC niet 
betaald kan worden met geld maar met speciale munten of met pinpas. Het is dan het 
handigst zelf iets te eten/drinken mee te nemen. 
 
 
Studiedag 24 maart + korte middag maandag 17 april 
Volgende week vrijdag zijn alle kinderen vrij. Wij gaan op school dan ons verder verdiepen in 
‘eigenaarschap van het leren’. ’s Middags volgen we een opfristraining in het begeleiden van 
studenten. Kortom een mooi gevulde studie agenda. Op maandag 17 april zijn de kinderne 
een uurtje eerder vrij, om 13.30 uur. Wij krijgen dan het vervolg van de opfristraining in het 
begeleiden van studenten. 



Grote Rekendag 
Op woensdag 29 maart doet onze school mee met de 
grote Rekendag. De Grote Rekendag is een dag voor 
groep 1 tot en met 8 die helemaal in het teken staat van 
rekenen. Het is een dag van onderzoekend leren en 
speelse opdrachten. Een dag die laat zien dat rekenen 
meer is dan alleen sommen maken. Een dag die laat zien 
hoe leuk rekenen kan zijn. Deze dag wordt elk jaar 
georganiseerd, meestal in maart. Meer dan duizend 
basisscholen uit Nederland en Vlaanderen doen mee. 
 
De titel van de 21e Grote Rekendag is ‘De Afvalparade’. De kinderen gaan op deze dag aan 
de slag met uitdagende reken-wiskundeonderwerpen, deze keer rond het maken van afval, 
maar ook het weer verwerken, hergebruiken en verminderen van afval. Daarnaast wordt er 
op een creatieve manier iets moois gemaakt van afval. En steeds: met veel aandacht voor 
rekenvaardigheden.  

 
Kijkje in de klas 
Op woensdag 29 maart en vrijdag 31 maart is er weer ‘kijkje in de klas’ voor de groepen 3-8. 
U bent van harte welkom om tussen 14.30 – 14.45 uur even in de klas van uw kind te kijken 
waar ze momenteel mee bezig zijn. Welkom! 
 
 
Paasviering en paaslunch 
Op donderdag 6 april hopen we in alle groepen het Paasfeest te vieren. We staan dan stil bij 
de opstanding van Jezus. Die dag verzorgt de Ouderraad een heerlijke paaslunch voor alle 
kinderen. Iedereen moet uiterlijk dinsdag 4 april een bord-mes-beker meenemen naar school. 
Wij zijn die dag gewoon om 14.30 uur uit. Daarna zijn we een paar dagen vrij rondom Pasen. 
 
Verjaardagen maart 
19 Silas   groep 4  
21 Melle   groep 3  
23 Rico   groep 2  
25 Micha   groep 5  
25 Marijn   groep 3  
25 Lotte   groep 4  

26 Anna   groep 8  
28 Sara   groep 8  
29 Evan   groep 5  
29 Tygo   groep 2  
30 Hadassah  groep 3  
31 Fin    groep 2 

                               Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd! 
 
 
         Agenda 

 
donderdag 23 maart: afsluiting project 18.30 – 19.30 uur 

 
vrijdag 24 maart: Studiedag – alle leerlingen vrijdag 

 
Woe 29-3 en vrij 31-3: Kijkje in de Klas 
Donderdag 6 april:  Paasviering en Paaslunch 
Maandag 17 april:  alle kinderen om 13.30 uur vrij 
 

         vrijdag 7 april t/m maandag 10 april: Pasen 
 

Hartelijke groet, mede namens alle collega’s, 
            Caroline van Reenen, directeur 

 
 


